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4 mei Herdenking 4 mei Herdenking 

Wehl 2024Wehl 2024

“Vrijheid vertelt: “Vrijheid vertelt: 
opmaat naar 80 opmaat naar 80 
jaar vrijheid.”jaar vrijheid.”  

Wilhelmus van Nassouwe

1e couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6e couplet
Mijn schild en de betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar te-aller stond,
de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Durf te praten
Voor hen die de stem niet hadden

Stille helden waren

Durf te geloven
In vrijheid
En samen

Durf te hopen
Voor hen die de hoop nooit opgaven

Voor de toekomst

Durf jij twee minuten stil te zijn?
Dan durf ik te luisteren

Gedicht (Lieve Metzlar 16 jaar, Leiden)



Jaarthema 2024

Het thema voor 4 en 5 mei 2024 is: 

Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.

Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrum-

viering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor 

de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds 

zichtbaar zijn. Heel direct in families, die dierbaren hebben verloren, die 

zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn omgekomen door het oorlogs-

geweld in Nederland en in Nederlands-Indië / Indonesië.

Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de ma-

nier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in een land zonder oorlog, 

waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, 

kan een samenleving goed functioneren.

Daarom vieren we op 5 mei dat wij in een democratie leven. Een land 

waar iedereen mag meedenken en meebeslissen, vraagt om ieders ver-

antwoordelijkheid.

Pas als het donker is
weet je dat het licht was.
Ik, niets anders dan licht geproefd,
zag alleen een glimp van donker
op het journaal en in schoolboeken.

Ik leef zonder honger,
zonder schoten om de hoek,
zonder raketten als strepen door de lucht,
zonder angst voor razzia’s
zonder…
Zonder wat?

Geen benul van het donker,
en gelukkig maar.
Herdenk het donker zodat je
het licht kunt zien,
ervan kunt genieten en
het over de wereld kunt verspreiden.

Gedicht (Tamara Tromp, 16 jaar, Noordwijk)

Koude winters, honger en in kelders schuilen,
Kleine kinderen moesten veel huilen.
Altijd op je hoede zijn,
Niet meer lekker spelen op het plein.

Na 5 jaar leven in angst en onzekerheid,
Is op 5 mei de bevrijding een feit.
Feestende mensen en wapperende vlaggen,
En kinderen die eindelijk weer lachen.



Programma
18.45 uur Inloop Koningin Beatrixcentrum
 koraalmuziek door AMDG

19.00 uur Welkomstwoord

 Herdenkingswoord door wethouder Jorik Huizinga

 Muziek: “Fragile” Sting

  Gedicht door leerlingen Groep 8 van Het Timpaan

  Koraalmuziek AMDG

  Opmaat naar 80 jaar vrijheid 

 door Mevrouw Thea Berendsen

 Muziek: “Waterdicht” Hannah Mae

 Voorlezen namen van slachtoffers 

 door leerlingen van Het Timpaan

 Koraalmuziek AMDG

 Afsluiting en opstellen stille tocht

 Muziek: “Sound of Silence” Instrumentaal

19.50 uur Stille tocht naar het monument

20.00 uur Klaroenstoot, 2 minuten stilte, kranslegging, 
 Wilhelmus en defilé

Na afloop van de herdenking wordt er koffie en thee geschonken in
het Koningin Beatrixcentrum.

Als bloed zal vloeien als vlees en staal één zijn
Opdrogend in de kleur van de avondzon
Zal de regen van morgen de vlekken wegwassen
Maar iets in onze gedachten zal altijd blijven

Misschien was deze laatste daad bedoeld
Om de doorslag te geven in een levenslange discussie
Dat er niets komt van geweld en ook nooit iets kan
Voor allen die geboren zijn onder een kwade gesternte
Laten we niet vergeten hoe kwetsbaar we zijn.

Steeds maar weer zal de regen vallen
Als tranen van een ster, als tranen van een ster
Steeds maar weer zal de regen zeggen
Hoe kwetsbaar we zijn, hoe kwetsbaar we zijn.

Steeds maar weer zal de regen vallen   
Als tranen van een ster, als tranen van een ster  
Steeds maar weer zal de regen zeggen  
Hoe kwetsbaar we zijn, hoe kwetsbaar we zijn.

Lied: "Fragile", Sting (Nederlandse vertaling)

Dodenherdenking

Wij zijn hier op 4 mei,
De oorlogsslachtoffers herdenken wij.
Daar zitten naast soldaten, ook ouders en kinderen bij,
Niemand was in die tijd vrij.

Joden,
Alles werd voor hen verboden.
Mensen in het kamp,
Het was voor hen een ramp.

Gedicht (Leerlingen groep 8 Het Timpaan)



Laat me nou eens binnen
Laat me nou eens toe
Ik weet dat je ’t moet willen
Maar iemand moet beginnen
Ik weet alleen niet hoe

O, maak je maar niet druk om mij
Alles komt wel goed
Ik weet dat dat is wat je zegt
Maar dat is niet hoe het voelt

Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn
Laat het maar merken
Dan maar niet de sterkste
Want nee je hoeft toch niet perfect te zijn
Verzet die bergen een andere keer maar verder
Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen
Het is ok
En als het er niet uitkomt, schat
Dan schreeuw ik met je mee
Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn
Laat het maar merken

Dan maar niet de sterkste
Dan maar niet de sterkste
(Dan maar niet waterdicht)
Dan maar niet de sterkste
(Dan maar niet waterdicht) Wil je me beloven?
Dat je ’t morgen weer probeert
Want ook al loop je over
De schaduw wordt steeds groter
Als jij de pijn negeert

Dus zeg alsjeblieft niet:
Maak je maar niet druk om mij
Alles komt wel goed

Lied: “Waterdicht“ door Hannah Mae Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn
Laat het maar merken
Dan maar niet de sterkste
Want nee je hoeft toch niet perfect te zijn
Verzet die bergen een andere keer maar verder
Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen
Het is ok

En als het er niet uitkomt, schat
Dan schreeuw ik met je mee
Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn
Laat het maar merken
Dan maar niet de sterkste
Dan maar niet de sterkste

(Dan maar niet waterdicht)
Dan maar niet de sterkste
(Dan maar niet waterdicht)
Dan maar niet de sterkste
(Dan maar niet waterdicht)
Dan maar niet de sterkste
(Dan maar niet waterdicht)

Wij weten niet wat vrijheid is.
Dit weet je alleen als het je afgepakt is. 

Om op te staan in onrust en angst zonder vrede en rust 
Om iedere dag maar weer te denken: “Wat zal deze dag schenken
Dat moet toch vreselijk zijn 

Daarom denken wij vandaag aan de vrijheid die wij hier, nu, iedere 
seconde kunnen hebben.

Sarah Prins, Basisschool CNS De Regenboog uit Tholen

Gedicht


