Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje

heb ik altijd geéerd.

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te-aller stond,
de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Nationale herdenking
Gaanderen 4 mei 2024



Culturele zaal sporthal de pol

18.45uur:

19.30

Aanvang herdenkingsdienst.
Binnenkomst met trommelgeroffel.
(Schuttersgilde)

Welkomstwoord door de voorzitter van
Stg. Oranje Comité Gaanderen

Zum Eingang:Gaanderens mannenkoor
Kaarsen ontsteken door kinderen van
de Gaanderense basisscholen
Voordracht door kinderen

Sunset Poem:Gaanderens mannenkoor
Voordracht Bommen op de kerkstraat
Door Dhr. Hans Jolink.

Toespraak door Burgemeester Mark Boumans
Frieden:Gaanderens mannenkoor

Einde herdenkingsdienst.

Opstellen voor start stille tocht naar het

monument.

Monument

19.30 uur:

Start STILLE TOCHT.
Opstellen monument
Welkomstwoord door de voorzitter van
Stg. Oranje Comité Gaanderen
Koraal SBOG
Koraal Schuttersgilde
Voordracht door kinderen
Koraal SBOG
Namen slachtoffers (monument)
Koraal Schuttersgilde
Taptoe Signaal Schuttersgilde
Twee Minuten Stilte.
Wilhelmus door SBOG
Krans en Bloemlegging onder begeleiding van
Koraal muziek SBOG
Voor: * Oud Indiégangers/\WWapenbroeders
Door* Basisscholen
* Gemeente Doetinchem
* St. Oranje Comité
* Schutters gilde ST. Martinus

* Overige deelnemers

Na afloop van de plechtigheid zal er voor genodigden

en deelnemers koffie/thee worden geserveerd in de Pol.



