
Doetinchem, 17 september 2025 

 

Geachte B&W en Gemeenteraad,  

Ik ben bang. Wij zijn bang. Heel Nederland is bang. Ook jullie kennen angst. Maar jullie 
lijken je niet te kunnen verplaatsen in ons, de wijkbewoners. We krijgen geen concrete 
antwoorden, geen toezeggingen. In plaats daarvan worden wij genegeerd. Of we nu hard 
roepen of zacht, actie ondernemen of stil afwachten – het maakt niets uit. Het plan 
wordt doorgedrukt. 

Het plan om veel te veel asielzoekers in een kantoorpand te duwen, zonder fatsoenlijke 
buitenruimte. Wie bedenkt zoiets??? Dat is vragen om problemen, op alle mogelijke 
gebieden. Maar niemand die zich daarom bekommert. Niemand die moeite doet om 
alternatieven te zoeken. 

We hebben de bewijzen, zwart op wit, dat de gemeente onjuist heeft gehandeld – en u 
weet dat. Toch gaat u door. Kijk naar het land: overal komt men in opstand tegen dit 
beleid. Incidenten genoeg die laten zien dat onze angst gegrond is. Ik voel me zo 
machteloos en onveilig. Ik weet niet meer hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij serieus 
worden genomen — en ik ben niet de enige die dit ervaart. U moet niet denken dat het 
alleen de direct omwonenden raakt: de wijk is groot en de wijk is boos. 

De gemeente Doetinchem wil zo graag laten zien dat het hier wél lukt. Maar met dit 
risicovolle plan zal dat nooit slagen. Zo drukt u uw eigen doel de kop in. De gevolgen 
liggen volledig op uw bord en die zullen fors zijn. 

Ik heb al vaker brieven geschreven. Ik heb ingesproken. Het had geen enkel effect. Dus 
houd ik het kort: 
Wethouder, raadsleden, burgemeester: u bent verantwoordelijk voor de pleuris die 
straks uitbreekt.  

 

Met verontrustende groet, 

 
briefschrijver 

 


